warm-geel licht
dapper vechtend
moe gestreden
na een lange herfst

zonne-Rracht
haast ongemerkt
verworden
tot zwak schaduw-spel

laagstaand
aan de hemel-grens
bijna uitgedoofd

mid-winter zon

Juist nu
zo zonder
zon-geschonken
warmte

dat mensen willen zijn
iets van dat ene vonkje licht
in elRaars gedeelde dromen

elk jaar weer

als vuur-bode
van ontluikend
lente-perspectief

een gezond, gelukkig
en licht-rijk 2004 toegewenst

Pierre



