
Als mensen dwalen, dolen 

in een veel te lange winternacht 

uitgemergeld, uitgeput 

alleen, verlaten, amper kracht. 

 

Dan opeens 

daar aan de horizon 

het schemert al 

het wordt weer licht. 

 

Gelukkig maar, het nieuwe jaar  

begint, met ook een beetje  

denken aan en zorgen voor elkaar. 

 

Een gezond gelukkig  

en saamhorig 2022 gewenst.  
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