
Voortgedreven door  

„ik heb gelijk“ 

slechts gebaseerd  

op afgedwongen macht 

wordt al het goede  

van de mens ontkracht. 

 

Alleen maar focus op verschil 

met geen respect voor 

wat die ander vindt 

en wat ons werk’lijk bindt. 

 

Zo triest 

dat groot tekort aan diep besef 

dat samenleven heus wel gaat 

als je elkaar een beetje ruimte laat. 

 

Juist daarom is het hoogste tijd 

voor jou en mij om op te staan 

en samen onderweg te gaan. 

 

Een gezond, gelukkig  

en verbonden 2026 gewenst ... 
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